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Donderdag 20 september,
15.00 —17.00 uur

De Rietvinck, Vinkenstraat
185 (halte Haarlemmerplein)
Kosten € 5.- (inclusief koffie of
thee)

Openbare les van

Opera Piet!

Opera Piet, in het dagelijks
leven Piet Bos, stond als 8-
jarig jongetje al bij de
kleedkamers van zangers om
een handtekening te vragen. Zo leerde hij al vroeg artiesten kennen die hij later zou
vragen op te treden in door hem georganiseerde concerten.

Legendarisch zijn de concerten die Opera Piet presenteerde op het
Karthuizersplantsoen en in het Westerpark. Humor en ontroering kenmerken zijn
jaarlijkse concerten in de Noorderkerk. ‘Het is een grote rijkdom dat die zangers je
emoties kleur geven’, vindt hij.

Op donderdag 20 september verzorgt Piet Bos een openbare les in De Rietvinck.
Daar leert hij ons te luisteren naar zangers die de Jordaancultuur hebben beinvioed,
en vertelt hij over hun bijzondere kwaliteiten. Hoe kwam het dat veel Jordanezen
beroemde aria's van Puccini en Verdi uit hun hoofd kenden. In de Jordaan was men
dol op de grote opera's.

Jordaanmuseum doet mee met Maand van de geschiedenis

vande
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Oktober 2012 staat in het
teken van geschiedenis.
Dit jaar is het thema:
Arm en Rijk

Overal in heel Nederland
organiseren erfgoed-
instellingen een breed
scala aan activiteiten.
Dat doen wij dus ook in
de Jordaan.

Zie website: www.maandvandegeschiedenis.nl

Maand van de geschiedenis

‘Life-in-situ’ manifestatie
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Donderdag 18 oktober, 15.00 — 17.00 uur
De Rietvinck, Vinkenstraat 185 (halte Haarlemmerplein)

Kosten: € 5.- (inclusief koffie of thee)

Jordanese levensverhalen

Het Jordaanmuseum organiseert een bijzondere middag met Life-in-situ-verhalen,
(oud) bewoners vertellen dan in de Jordaan verhalen uit de Jordaan. Er zullen
filmfragmenten worden getoond waarop Jordanezen, vaak geboren voor 1900,
verhalen over hun woon - en leefcultuur. Dienstmeisjes vertellen over hun ervaringen
en we horen getuigenissen over Het Aardappeloproer van 1917, Unieke documenten
uit veelbewogen levens.

Maand van de geschiedenis
Suzanna Jansen: Hef Pauperparadijs

Zondag 28 oktober 2012: 15.00 - 17.00
7 uur
pauperpara d 1] 5  HetZaaltje van het Karthuizershofje,
Karthuizersstraat 89 -171
Kosten € 10.-

Balzns & : In combinatie met de wandeling van Frank
' Sol € 17,50, en inclusief lunch € 22, -

Suzannalansen Het
Eenfamiliegeschiedenis
Slechts 30 plaatsen beschikbaar, mail dus

snel naar ora@jordaanmuseurmn om een plek
d te reserveren.

. Eenvoordracht door de auteur, met

| aansluitend een gesprek

i In veel families doet een verhaal de ronde

Y over een rijke en voorname afkomst. Ook in

. de familie van Suzanna Jansen. Maar zij

| wilde weten of het verhaal dat in haar familie
wordt verteld op werkelijkheid was

. gebaseerd. Of was het enkel een mythe,
waar men trots aan ontleende?

Suzanna Jansen bezocht familieleden en verzamelde fragmenten en brokstukken van
vertellingen. Daarmee dook ze de archieven in en reisde de feiten achterna. Waar zij
kwam, vond zij materiaal. Uiteindelijk kon zij zo de levens van vijf generaties van haar
familie reconstrueren.

In Het Pauperparadijs beschrijft Suzanna Jansen de geschiedenis van haar familie.
Maar het boek is veel meer dan dat. Het leest als een indringend relaas over wat
armoede met je doet, en wat opvoedcampagnes daarbij kunnen aanrichten. Jansen
beschreef de verborgen geschiedenis van haar eigen familie, en tegelijk die van
menige andere Nederlander.

Ook voor (oud)bewoners van de Jordaan valt in Het Pauperparadijs veel herkenbaars
te lezen. Suzanna's voorouders woonden in de Jordaan, onder meer in de Oude
Looiersstraat.

De vrouwen in haar familie waren veelal werksters. Roza Keijzer (1891-1967) was
inwonende dienstbode. Een foto van haar uit ca 1915 is te zien op de tentoonstelling
De Jordaancultuurin De Rietvinck, Vinkenstraat 185.

Intussen is het boek een bestseller geworden, die onlangs zijn 51ste druk beleefde.
Suzanna Jansen Het Pauperparadijs. Uitgeverij Balans, Amsterdam, 254 pgs.
£12.50

Maand van de geschiedenis
andeling langs gangen

Zondag 28 oktober 2012: 11.00 — 13.00 uur

Kosten €10,-

In combinatie met de lezing van Suzanna Jansen (zie
boven) € 17,50, en inclusief lunch € 22 -

Slechts 30 plaatsen beschikbaar, mail dus snel naar
org@jordaanmuseum om een plek te reserveren.
Stegenwachter Frank Sol vertelt

Jarenlang heeft Frank Sol in opdracht van Stadsdeel
Centrum en in zijn vrije tijd onderzoek gedaan naarde
stegen en gangen van de binnenstad.

Gangen gaven toegang tot de bebouwing achter de

gevelwand - eind 19% esuw het toneel van schrijnende woonsituaties. Veel gangen
zijn inmiddels verdwenen, maar enkele zijn aan sloop ontkomen en er zijn nog
restanten tussen de huizen te vinden. De gangen kregen vaak de meest
schilderachtige namen. die bekend zijn. en nu zeker niet op straatnaambordjes
zouden misstaan.

Tijdens een wandeling langs een aantal gangen vertelt Frank Sol over ontstaan,
naamgeving, bewoning, verval, en de huidige situatie.

Vrijwilligers gezocht

Wij zoeken vrijwilligers die mee willen
helpen de themabijeenkomsten,

= gezellig te maken: gezamenlijk

8 een goede ontvangst bieden met koffie
en thee, soms soep met broodjes, of een
drankje met een hapje.

Daarnaast is het van belang dat hand en
spandiensten worden verleend bij de
organisatie van het geheel.

Bel 020 6244 6895 of mail

info@jordaanmuseum.nl

Het Oranjefonds

Het Oranjefonds stelde financiéle middelen

i
'r 'n F 'n beschikbaar om themabijeenkomsten te kunnen
organiseren.

Ook in nov. en dec. zijn bijeenkomsten gepland.

Commune Libre
Culturele alliantie Jordaan & Montmartre

Een bijzonder herdenkingsbord

Op de gevel van het pand Lindengracht 88 zit een
opmerkelijk herdenkingsbord. Op een zinken
schildje is de welbekende Moulin Rouge van
Montmartre geschilderd. met links daarvan de tekst
Commune Libre. De tekst rechts is onleesbaar
omdat de verf te veel is afgebladderd.

Dit herdenkingsbord werd op zaterdag 8 september
1956 onthuld door Pierre Labric, de burgemeester
van Montmartre. Deze gebeurtenis illustreert de
voortvarendheid waarmee de Jordanezen destijds
optraden. Zij zochten contact met volkswijken in
andere Europese steden, om daarmee culturele
allianties te sluiten.

Het Jordaanmuseum zoekt (kleuren)foto's van dit bord waarop de ontbrekende tekst
zichtbaar is.

Wie heeft foto's van Willem Buikie

B Accordeonist Willem de Munk (links) was de broer

| van Dirk de Munk, grootvader van Danny de Munk.
Willem en Dirk de Munk speelden samen
accordeon voor familie en partijen, en op straat met
zanger ‘Willem Buikie'. Willem Visser, zoals Buikie
eigenlijk heette, kwam uit Groningen. Hij woonde
lange tijd in de Nova Zemblastraat. Van daar trok hij
al zingende door de stad, van west naar cost en
van noord naar zuid.

Wanneer hij in de buurt kwam kon je hem twee
straten verder op al horen zingen. Dan galmde zijn
stem langs de gevels voor hem uit. Willem Buikie
zong aria's uit bekende opera's en zelfgeschreven
liedjes. Eris, voor zover wij weten, slechts één
grammofoonplaat van hem gemaakt.

De fotografen Paul Huf en Ben van Meerendonk maakten in de jaren vijftig prachtige
foto's van deze straatzangers. Verder is er niet zo veel over hem bekend. Wij zijn op
zoek naar foto's van Buikie en zijn medemuzikanten in de Jordaan. Wie heeft ze?
Bel ons of kom een half uur voor aanvang naar het optreden van Opera Pisetje in De
Rietvinck.

Wordt Vriend van het Jordaanmusesum

Om activiteiten als deze te kunnen blijven organiseren heeft het
Jordaanmuseum donateurs nodig. Wordt vriend / donateur stort uw
donatie op bankrekeningnr. 896664, t.n.v. Stichting Jordaanmuseum,
o.v.v. vriend 2012, Vermeld bij uw storting s.v.p. uw adresgegevens.
Opgeven als donateur

Jor N Deze Nieuwsbrief kon worden gemaakt dankzij een donatie van
Jordaan Info.

Wilt u reageren of heeft u opmerkingen, mail dan naar info@jordaanmuseum.nl of bel
020 - 6244 695

Actuele informatie vindt u ook op onze website www.jordaanmuseum.nl
Cok daar kunt u zich aanmelden als donateur/ vriend en voor de Nieuwsbrief

Stuur deze email door naar een vriend - Inschrijven voor de nieuwsbrief
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