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Zondag 25 november Documentaires over de Jordaan op TV
Andere Tijden & Holland Doc
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Zondag 25 november, 21.20 uur
Regiseur en Jordaanbewoner Harry Hosman maakte voor Andere Tijden en voor
Holland Doc documentaires over de Jordaan.

Uniek filmmateriaal werd beschikbaar gesteld door Mieke Krijger. oprichter van
Stichting Jordaanmuseum. Op die filmfragmenten vertellen Jordanezen, vaak geboren
voor 1900, over hun woon - en leefcultuur.

Aan de documentaires werkten ook mee: Suzanna Jansen, Auke van der Woud en
Gangenwachter Frank Sol.

Uniek boek met foto's van onbewoonbaar verklaarde woningen

Dankzij een bruikleen aan het Jordaanmuseum kan in de documentaires een album
worden getoond met veel tot nu toe onbekende fota's van "krotten en sloppen”.

Zf, Omdatin 1901 de Woningwet was ingevoerd
— was de overheid verantwoordelijk voor de

¥ ' volkshuisvesting en werden rond 1911 heel
veel woningen afgekeurd. Op die panden
werden de bordjes onbewoonbaar verklaarde
woning gespijkerd.

Tot ver na de Tweede wereldoorlog

g stonden in de Jordaan panden metdeze

| bordjes op de gevel. Generaties kinderen
groeiden erin op. Dat zal verklaren waarom
¥ het lied De Afgekeurde Wening. gezongen

R TR ﬂém-;:; g door Johnny Jordaan, na de oorlog zo bekend
werd.

Ko van Musscher, broer van Johnny Jordaan, overleden
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Links Ko van Musscher en rechts zijn neef Arie van Musscher

Ko van Musscheris in de nacht van 27, 28 oktober 2012 op 85 jarige leeftijd
overleden en dinsdag 6 november op Sint Barbara van de armen begraven. Ko
woonde de laatste jaren in woonzorgcentrum De Bocht in de Polanenstraat. Daar
bezocht zijn neef Arie van Musscher hem elke week. Arie bedacht en organiseerde
uitstapjes. En zo kwam het dat het tweetal op vrijdag 20 juli 2012 in de Canta van Arie
naar de tentoonstelling van het Jordaanmuseum tuften.

Ma Ko's overlijden bracht neef Arie een tekening en drie foto's die bij Ko aan de muur
hadden gehangen naar het Jordaanmuseum. Arie vertelde bij die gelegenheid dat zijn
neef Ko medeoprichter was van de Landelijke Vereniging (dak- en) Thuislozen (LVT).
Arie vertelde ook over de families Van Musscher en Verbrugge: 'k heb met Willy
Alberti (Carel Verbrugge, 1926-1985) in één wiegie gelegen. Wij woonden toen 1-
hoog in de Elandsstraat en zij 2-hoog. De moeder van Alberti en de mijne zaten
samen aardappelen en uien te schillen voor Loman. Loman bracht die rond met
vrachtwagens vanuit Lauriergracht 115 — 122 en haalde die ook weer op. En tante Fie,
de moeder van Willy Alberti, en tante Anna, de moeder van Johnny en Ko, hebben
samen huizen schoongemaakt.'

Een familielid ontdekte dat de familie Wan Musscher direct afstamt van de schilder

Michiel van Musscher (1645 —1705). In Museum van Loon was van 9 maart - 10 juni
2012 een overzichtstentoonstelling van zijn werk.

Het Oranjefonds

Het Oranjefonds stelde financiéle middelen

i
'r 'n F 'n beschikbaar om themabijeenkomsten te kunnen
organiseren.

Ook de activiteiten in de maanden november en
december zijn hierdoor mogelijk.

Commune libre
Culturele alliantie Jordaan & Montmartre

L - = T3
42 ] i
F B

Wij maakten in onze vorige nisuwsbrief
een fout.

Het herdenkingsbord waarop de
welbekende Moulin Rouge te zien is, is te
vinden op de gevel van het pand
Lindengracht 99 (niet nr. 88). Dus aan de
gevel van de winkel Petticoat.

Het Jordaanmuseum zoekt nog steeds
(kleuren)foto's van dit bord waarop de
ontbrekende tekst zichtbaar is.

Om activiteiten als deze te kunnen blijven organiseren heeft het
Jordaanmuseum donateurs nodig. Wordt vriend / donateur stort uw
donatie op bankrekeningnr. 896664, t.n.v. Stichting Jordaanmuseum,
o.v.v. vriend. Vermeld bij uw storting s.v.p. uw adresgegevens.
Opgeven als donateur

Jor N Deze Nieuwsbrief kon worden gemaakt dankzij een donatie van
Jordaan Info.

Wilt u reageren of heeft u opmerkingen, mail dan naar info@jordaanmuseum.nl of bel
020 - 6244 695

Actuele informatie vindt u ook op onze website www.jordaanmuseum.nl
Cok daar kunt u zich aanmelden als donateur/ vriend en voor de Nisuwsbrief

Stuur deze email door naar een vriend - Inschrijven voor de niesuwshbrief
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